
Haleluja! Oppjestonen! 
 

1. Haleluja! Opjestonen, es de Har, ons stoakja Gott! 
 Hee vom Grauf es oppjestonen, haft dän Fient de Macht jestelt. 
 Oppjestonen, es de Heilant! Loft am en de gaunze Welt! 
 Oppjestonen, es de Heilant! Loft am en de gaunze Welt! 
 
2. Haleluja! Oppjestonen, es de Har, hee es ons Gott! 
 Un nu schenkjt hee uk sien Treesta, jeft ons aula Fräd em Hoat. 
 Oppjestonen, es de Heilant! Kjeena nemmt am von mie wajch. 
 Oppjestonen, es de Heilant!  Kjeena nemmt am von mie wajch. 
 
3. Haleluja! Oppjestonen es de Har, loft siene Macht! 
 Met am nemmt hee siene Jinja, radt vom Doot un Sotons Macht. 
 Oppjestonen, es de Heilant! Nu jäw ekj am Lof un Dank. 
 Oppjestonen, es de Heilant! Nu jäw ekj am Lof un Dank. 
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