
Ekj hia soo jier’n de Norecht 
(The Angels’ Story) 

 

1. Ekj hia soo jier’n de Norecht de Enjel sunjen lud, 
Woo Jesus kjeem vom Himmel, toom läwen hia opp Ieed; 
Veleet aul siene Harlichkjeit, de Himmels Iea un Macht, 
Dit deed dee Har veloten, fa mie een Mensch soo schlajcht. 

 
2. Ekj sie soo froo daut Jesus hia kjeem no dise Ieed, 

Un uk daut hee derch sien Läwen, ons Gott sien Wellen lieed. 
Ekj well am emma deenen met aules waut ekj doo. 
Hee woat mie nich veloten, ekj weet hee leeft mie soo. 

 
3. Ekj well mien Heilant lowen, fa aules waut hee deed. 

Ekj jäw am nu mien Läwen, toom deenen sie ekj reed. 
Hee muak mien Hoat gaunz rein von Sind, ut siene Leew soo 
groot.  
De Heilant kjeem mie raden, hee rad mie von dän Doot. 
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