
Ekj go en dän Goaden Auleen 
(Ich Geh’ in dem Garten Allein) 
(I Come to the Garden Alone) 

 
 
1. Ekj go en dän Goaden auleen, 

Wan de Deiw noch licht opp de Bloomen, 
Un de Stemm dee ekj hia, dee mien Hoat soo aunrieet, 
Es von Gott sien Sän jekomen. 

 
Kua:  Un hee jeit met mie, un hee rät met mie, 

Un hee sajcht mie ekj sien Kjint. 
Un de Freid es groot, doa met Jesus toop, 
Mien Heilant un mien Frint. 

 
2. Hee rät un de leeftolje Stemm, 

Es soo scheen daut de Väajel nich sinjen. 
Un de Mellodie, dee hee jeft no mie, 
Woat lang en mien Hoat kjlinjren. 

 
3. Daut leefste dan bleef ekj bie am, 

Bat de Nacht runt om mie wudd faulen. 
Oba ekj mott gon,’ hee woat mie bie ston,’ 
Siene Stemm fa emma woat schaulen. 
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